Nieuwe bestuursleden stichting De KIM

Mijn naam is Theo van Driel, geboren in 1959 en in 2001 in Heiloo gewijd tot
R.K. diaken. Nu ben ik werkzaam als diaconaal werker voor de diaconie van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen, waarbij ik me vooral bezig houdt met
presentiewerk en als zodanig o.a. als bestuurder verbonden ben met Stichting
het Kruispunt (straatpastoraat) en Perplex/de Verwondering (inloophuis en
studentenwerk). Het leggen van verbindingen tussen kerk en samenleving is
mijn passie om me als voorzitter in te zetten voor de KIM. Ik ben als parochiaan

verbonden aan Sint Franciscusparochie van mijn woonplaats Apeldoorn.

Ik ben David Renkema, geboren in 1956 in het buurtschap Zwollerkerspel. Na
mijn studie aan de Landbouw Hogeschool Wageningen ging ik werken bij het
Oecumenisch Studie en Actiecentrum voor Investeringen (OSACI), wat later op
ging in OIKOS. Nu gepensioneerd blijf ik beschikbaar als adviseur en doe nog
steeds bestuurswerk o.a. bij Stichting De-Zinnen in Den Haag en Stichting
Steunfonds Philadelphia. In mijn woonplaats Den Haag ben ik kerkelijk actief
voor PKN Den Haag. Leidend voor mij zijn: kennisontwikkeling op het snijvlak



van geloof en wetenschap; de samenwerking met allerlei mensen en
organisaties; en het volhardend zoeken naar de mogelijkheden om het goede te

ondersteunen. Dat breng ik ook graag mee naar De KIM.

Ik heet Cora Verburg (1956). Na een jeugd in Apeldoorn, studie in Wageningen
trok ik naar Delft/Nootdorp. Vanuit mijn eigen bedrijf werkte ik als projectleider
en adviseur in de sectoren zorg en beroepsonderwijs op projecten van
innovaties en transities. Van 2002 tot 2021 waren mijn man en ik ook actief in
een voormalig klooster van de ‘Soeurs de Saint Joseph’ in Frankrijk. Wonend in
Tolkamer doe ik nu bestuurlijk werk en ben o.a. vrijwilliger in de Talententuin
naast de protestantse kerk in Lobith. Ik ben gastlid bij de Oud-Katholieke Kerk in
Arnhem. Het belang van vindplaatsen voor ontmoeting kleuren mijn inzet bij De
KIM.



