NIEUWE EDITIE VAN TGL:

CHRISTELIJKE GEMEENSCHAPPEN — WERKEN AAN NETWERKEN

Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in
Vlaanderen en Nederland. Vanuit een dominicaanse oorsprong positioneert het zich al meer dan 75
jaar op het knooppunt van de joods-christelijke traditie met de cultureel-maatschappelijke context
waarin wij vandaag leven. In een geest van kritische openheid gaat TGL ook de dialoog aan met
andere religies en tradities wereldwijd, en met nieuwe religieuze stromingen binnen en buiten de
katholieke kerk.

Elke editie van TGL behandelt in een tiental bijdragen een specifiek thema. Het maartnummer van
2021 focust op (traditionele en nieuwe) christelijke leefgemeenschappen en de onderlinge
netwerken tussen die groepen. Hiervoor werkte TGL samen met NICC (Networking Intentional
Christian Communities). Ook in de toekomst zal TGL met dit project van Paul Wennekes
samenwerken.

e Editoriaal door Erik Eynikel

e Bestaande en nieuwe gemeenschappen met elkaar verbinden (interview met Paul
Wennekes)

e Verlies je wortels niet. Yvonne Zonderop over terugkeer van religie (Erik Eynikel)

e “The times, they are a-changing”. Uitdagingen voor de religieuze orden in Europa
vandaag (Nicole Chrochowina)

e Afscheid van een traditie? Barbaren wijzen de weg (Lea Verstricht)

e Fen nieuwe weg voor religieuze gemeenschappen (Eric Holterhues)

e Een nieuw organisatiemodel voor de nieuwe religieuze gemeenschappen? (Erik
Eynikel)

e Symposion en YOT. Over perspectief ontwikkelen en schommelen in de kerk (Sofie
Verscheure)

e Klooster Wittem. Een lange traditie van samenwerken (Ageeth Potma)

e Nieuwe Monastiek. Christelijke gemeenschapsvorming en millennials (Rosaliene Israél)

e Vruchtbaar laveren tussen ‘ik’ en ‘wij’. Gemeenschapsvorming in de kerk (Sake
Stoppels)

e Column van Kolet Janssen: Tastend in het duister

e Column van Barbara Zwaan: Parel in Gods hand

e Boekbesprekingen

e Poézie van Kris Gelaude: Vonkje van niets

Het tweede nummer van 2021 zal handelen op “Openbaring” en het derde over “Vrijheid”. In het
vierde nummer zal verslag worden gedaan van het onderzoek van de ‘Vereniging van Nieuwe
Religieuze Gemeenschappen’ (Rosaliene Israél) naar de nieuwe gemeenschappen.

Op de Facebookpagina van TGL is het mogelijk om feedback te geven op de inhoud van onze
artikelen en erover in discussie te gaan.

Een los nummer van TGL kost € 8,50 (excl. verzending), een jaarabonnement (= 4 nummers) € 30.
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