
 
 

Ontmoeting, inspiratie en samen brunchen  
Op vrijdag 8 oktober van 11.00 tot 13.00 uur 

Thema: van gebedshuis tot gebedskleed 

 
 Programma  
10.45   Inloop met koffie, thee 
11.00   Welkom door Mirjam Schuilenga  
11.15   Ter inspiratie: Inleiding door architekte Maartje Kaper. Zij heeft in opdracht 
van de Parkstraatkerk het interieur van de kerk vernieuwd en vertelt over welke 
keuzes ze daarin heeft gemaakt. Met aansluitend uitwisseling: wat betekent voor jou 
persoonlijk een plek van gebed en meditatie? Heb je daarvoor ruimte gemaakt in je 
eigen huis en welke keuzes heb je daarin gemaakt.     
12.30   Brunch 
13.00   Afsluiting 
 
Waar:       Parkstraatkerk, Parkstraat 31a [zij-ingang Kastanjelaan 22e], Arnhem 
Voor wie:    Arnhemse Wereldvrouwen    
Kosten:      geen 
Aanmelding: voor 1 oktober via 8maartarnhem@gmail.com 
 
Ons hele programma is opgezet zodat het past binnen de dan geldende maatregelen in verband met de 
Covid pandemie. Aanmelding is verplicht en op volgorde van binnenkomst, dus geef je op tijd op.  
 

 
Aanmelding via 8maartarnhem@gmail.com 

 

Graag tot dan 


